Als er iemand hoogbegaafdheid met een positieve
bril bekijke, is het dr. Tessa Kieboom wel!
Hoe doet ze dat toch? Want voor ons ouders lijkt

het lang niet altijd zo gemakkelijk om altijd positief

)i

te blijven bij het opvoeden van ons hoogbegaafde
kind. Soms is het echt een ware uitdaging. Dr. Tessa
Kieboom legt het uit in dit artikel waarin embodio’s

Centraal staan.
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Ondertussen is het in de wereld van hoogbegaafdheid ruim
verspreid dat hierbij meer dan alleen intelligentie een rol speelt.
Het is een open deur intrappen te vermelden dat de impact van
het sterke brein op het zijn van deze kinderen en volwassenen
nauwelijks onderschat kan worden. Een kleine vergelijking met de
linkerzijde van de Gausscurve maakt dit snel duidelijk: stel je gaat
op zondagmorgen broodjes halen bij de bakker en er staat
iemand voor je die eerder zwakbegaafd is. Het zal elke
aanwezige opvallen dat het bewustzijn van deze klant beperkter
is. Vanuit dit aanvoelen zijn de omstanders meteen bereid om te
helpen en bij te springen waar nodig. Ongetwijfeld herkenbaar. o 9
Het omgekeerde speelt zich af aan de rechterzijde van de curve |
waardoor het makkelijk is te begrijpen dat naarmate intelligentie
toeneemt het bewustzijn versterkt. Dit versterkt bewustzijn
draagt elke hoogbegaafde met zich mee en logisch dat dit een
effect heeft op het zijn. Elke hoogbegaafde zal daardoor ook
meteen herkennen dat kenmerken als rechtvaardigheid,
gevoeligheid, kritische instelling en de lat hoog leggen inherent
zijn aan zijn functioneren.

Hoewel hoogbegaafdheid een positief gegeven is, zien we dat
angst de ontwikkeling van hoogbegaafden nog te vaak
overschaduwt. Ouders zijn dikwijls (over-)bezorgd en

durven bijna niet te geloven dat het met hun kind echt wel
goed kan komen.




En het is hier dat het tij gekeerd moet worden!
Bovendien wordt hoogbegaafdheid ingezet als
een label en het is maar de vraag of dit label
dan wel in het juiste perspectief wordt gezet en
de verwachtingen alsook de druk die het kan
opleveren niet de bovenhand gaan halen.
Hierdoor lopen jongeren vaak al tegen de
gevolgen van de term hoogbegaafdheid aan.
Adequater is het te stellen dat er sprake is van
een sterk ontwikkelingspotentieel. De opluchting
die in hun ogen te zien is, spreekt boekdelen, de
last valt van hun schouders. Wat er met dat
sterk potentieel dient te gebeuren wordt dan
ook meteen duidelijk en daar kan elke ouder vol
vertrouwen mee aan de slag.

Embodio is afgeleid van het
Griekse woord ‘empddio’, wat
‘hindernis’ of barriere’
betekent. Hoewel dergelijke
barriéres bij iedereen voor
kunnen komen, zijn
hoogbegaafden er extra
vatbaar voor, vaak zonder
zich hiervan bewust te zijn.
Het herkennen en aanpakken
van deze embodio’s is
essentieel voor hun
persoonlijke ontwikkeling.

Mensen met een sterk potentieel moeten leren
dat potentieel te ontwikkelen en dus goed te
gebruiken. Daarom is de kennis en de
bewustwording van de valkuilen of embodio’s
die hierbij kunnen voorkomen essentieel.

Deze valkuilen worden tijdens de
schoolloopbaan eerder groter dan dat ze
verkleinen en dat moet dus anders. Het is
bekend dat hoogbegaafde leerlingen (te) lang
op de schoolbanken doorbrengen met een
overschot aan potentieel. Ze zouden meer
kunnen dan dat hen jaar in jaar uit wordt
gevraagd. Dit onaangesproken potentieel raakt
gaandeweg moeilijker ontwikkeld waardoor het
gebruik ervan steeds een grotere inspanning
vraagt. Logisch, als je jarenlang in een hangmat
doorbrengt, probeer er dan nog maar eens uit te
komen. Het zal zeker niet vanzelf gaan ...
Bewust zijn van embodio’s en hier reeds op
jonge leeftijd mee aan de slag gaan is de
boodschap. Hierbij spelen ouders de absolute
hoofdrol. Het plaatje is daarbij helemaal
compleet als ook leraren hierin bijspringen.

Een aantal embodio’s die vaak aanwezig zijn bij
hoogbegaafde kinderen, jongeren én volwassenen
zijn: de angst om fouten te maken, het feit zichzelf
als de norm te zien en de beperkte ervaring met
het gegeven dat iets bereiken tijd kan kosten.

Logisch is het dat het maken van fouten inherent is
aan leren. Elke baby moet leren stappen en dat zal
heus niet zonder vallen en weer opstaan verlopen.

Een leerproces dat vanaf de start zonder
nadenken wordt doorlopen. Ergens in die prille
eerste levensjaren ontstaat bij het kind zelf de
overtuiging dat hij allerlei dingen gewoon moet
kunnen. Allerlei factoren spelen hierbij een rol:
reacties vanuit de omgeving (jij kan dat wel,
overnemen, beredeneerde en weloverwogen
excuses van het kind aanvaarden) en

vooral ook het feit dat een sterke intelligentie
inhoudt dat de lat spontaan en zonder
nadenken hoog wordt gelegd (het perfecte
beeld/uitvoering willen nastreven). Weten dat
deze embodio kan optreden is nodig om als
ouder/leraar net iets anders of consequenter te
reageren. Kleine dingen zijn hierbij helpend:

- Als een kind zegt ‘ik kan het niet’ reageer door
te zeggen: je kan dat nog niet en door te oefenen
en opnieuw te proberen zal het je gaandeweg
wel lukken.

- Als een kind vraagt ‘wil jij dat doen’ neem dan
niet over maar ondersteun, doe het samen of
bouw tussenstappen in.

- Als een kind vraagt ‘wil jij mee kleuren’ geef
dan niet steeds het perfecte voorbeeld en kleur
zelf ook wat buiten de lijntjes.

- Als een kind prachtige ideeén heeft maar ze
niet tot uitvoering brengt, besef dan

dat het voor zichzelf de lat hoog legt en er
mogelijk daarom niet durft aan te

beginnen. Oordeel zelf of het idee al dan niet
realistisch is en bouw een aantal
tussendoelen in waardoor het

meer haalbaar wordt en
dus wel kan

worden

uitgevoerd.
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- Als een kind weloverwogen excuses bedenkt, ga
eens na of er mogelijk geen andere redenen zijn
waarom het iets wel of niet wil doen. Vaak speelt
angst om te falen als echte reden en niet de
argumentatie die het iedereen wil doen geloven.
Door gerichte vragen wordt duidelijk wat echt
gaande is en kan daarmee aan de slag gegaan
worden.

De onzekerheid, het beperkt zelfvertrouwen of
een negatief zelfbeeld, vindt vaak zijn

oorsprong in deze embodio. Als een kind al vroeg
vaststelt dat de andere kinderen anders reageren
dan wat hij zou doen en het heeft geen idee wat
daar de mogelijke oorzaak van is, dan gaat het
zichzelf heel sterk in twijfel trekken. Een mens
gaat er immers van uit dat iedereen denkt en
handelt zoals hij dat zou doen en dat blijkt niet
het geval te zijn. Erger nog, de anderen lijken wel
allemaal hetzelfde te doen of te begrijpen en hij
valt ogenschijnlijk alleen uit de boot. Duidelijk dat
dit de eigenwaarde niet ten goede zal komen. Als
dit bij een hoogbegaafd kind speelt, is het van
belang dat gekaderd wordt van waaruit dit alles
komt. Er zijn nu eenmaal verschillen tussen
mensen en die zijn er niet alleen op vlak van
muzikaliteit, creativiteit of sportiviteit maar die
zijn er ook in snelheid van denken. Uiteraard is
dat helemaal geen probleem maar het is wel
nodig dat wanneer een kind de vraag stelt
waarom hij meteen begrijpt wat de meester
uitlegt en de andere leerlingen meermaals
eenzelfde uitleg behoeven, het daarop een eerlijk
antwoord krijgt. Zo is duidelijk wat er gaande is
en moet het kind zichzelf niet meer als norm zien
en kan het deze verschillen plaatsen zonder dat
het onzeker wordt en zijn zelfbeeld keldert.
Volwassenen zeggen wel vaker, had ik maar
eerder geweten dat ik hoogbegaafd ben, ik had
me een pak minder dom moeten voelen.
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Vraag aan hoogbegaafde leerlingen op de
middelbare school wat ze doen als ze iets

niet meteen kunnen, dan is voor velen van hen
het standaardantwoord ‘STOPPEN'.

Bedenk nu eens hoeveel potentieel niet
ontwikkeld wordt als het een tweede natuur

is geworden om te stoppen als iets niet meteen
lukt! Dit moet dringend een halt toegeroepen
worden. De hoofdreden waarom dit
automatisme heeft kunnen ontstaan, heeft te
maken met het overschot aan potentieel
waarmee deze kinderen jarenlang in de
schoolbanken doorbrengen. De inhoud is vaak
niet uitdagend genoeg waardoor dagelijks wordt
ervaren dat dingen snel worden opgepikt. Als dat
eens niet lukt dan wordt een mooi excuus
bedacht om het niet te moeten doen. Het is dus
noodzakelijk dat een hoogbegaafd kind al vroeg
in zijn leven daadwerkelijk ervaart dat niet alles
in een vingerknip lukt. Is die gepaste uitdaging
niet op school, dan is er zeker wel een
mogelijkheid om dit in hobby’s te ervaren. En dan
is het punt of de hobby wordt volgehouden dan
wel dat aan de ouders wordt gevraagd te mogen
stoppen. Als dat met een goede argumentatie
gebracht wordt, grote kans dat het lukt. Ouders
hebben vaak helemaal niet gezien wat een
belemmering voor het leren gebruiken van
potentieel dit wel is. Dus een oproep aan alle
ouders om hun kind waar dan ook te leren
ervaren dat iets bereiken tijd kan kosten, dat dat
nu eenmaal de manier is om doorzetting en
discipline te oefenen. Een loper moet ook de tijd
nemen alvorens een marathon op zijn palmares
te kunnen zetten.

Diverse situaties bieden de gelegenheid om
hiermee aan de slag te gaan:

- Een kleuter die wil helpen onkruid wieden in de
tuin. Baken zijn perkje af, blijf consequent en
moedig aan tot het af is. Maak de melding dat
onkruid wieden leuk is en dat het ook tijd kost
alvorens het afgewerkt is.

- Een kind wil stoppen met zijn hobby terwijl
ouders weten dat hij het graag doet en

dat hij er veel van weet. Stel de juiste vragen: is
je tegenstander te sterk of meer ervaren, denk je
dat je het niet (meteen) kan, ben je onzeker, durf
je niet, etcetera. Als ouder is het nu eenmaal mijn
verantwoordelijkheid om je te leren dat iets
bereiken tijd kan kosten, dat je niet mag opgeven



wat je graag doet. Je zal het me anders

later niet vergeven. Dus we kunnen nu niet
anders dan te leren omgaan met deze
gevoelens en om ook te ervaren of wat je
denkt wel klopt met de realiteit. Geen
probleem dat dit je wat angstig maakt, maar
we gaan het wel gewoon doen los van het
resultaat. Dat komt later wel.

- Een kind dat niets moet doen voor school.
Zeg niet ‘je moet nu toch studeren want
anders ga je dat later niet kunnen’. Geef wel
aan ‘wat voor een geluk heb jij dat je

zoveel andere dingen kan doen in plaats van te
studeren. Weet dat er vroeg of laat

wel een moment zal komen dat je meer tijd zal
moeten steken in studeren en dat het

je dus ook meer inspanning zal vragen. Zo lang
dit niet nodig is, geniet er dan van’.

Dit schept vertrouwen bij een kind en bezorgt
geen angst voor wat nog komen zal.

Heeft een kind het geluk dat zijn
omgeving weet dat het leren gebruiken
van sterk potentieel een bewuste
aanpak vraagt, dan zal zijn wereld er
helemaal anders uitzien. Zet angst weg
en geef vertrouwen. Zo voelt
hoogbegaafdheid als een echt talent!
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% % Dr. Tessa Kieboom is een autoriteit op het viak

van hoogbegaafdheid in Vlaanderen en
- Nederland, een domein waarin ze bijna dertig
jaar actief is. Naast het begeleiden van
kinderen, jongeren en volwassenen, heeft ze
een uitgebreide expertise opgebouwd in
passend onderwijs voor leerlingen met een
sterk ontwikkelingspotentieel. Ze is tevens
ECHA-specialist, bestuurder van Exentra en
auteur van de bestsellers ‘Hoogbegaafd, als je

kind (g)een einstein is’ en ‘Meer dan intelligent’.
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was te gast in
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